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Iedereen moet in zijn leven afscheid nemen: van dromen, 

wensen en mensen. En uiteindelijk ook van het leven zelf. Dat 

allerlaatste afscheid is heel persoonlijk. Voor nabestaanden is het

vaak een troost als de afscheidsdienst recht doet aan het unieke

karakter van de overledene. Geloofsgemeenschap Antonius in 

Beweging wil u graag begeleiden en meelopen in de periode 

rondom een overlijden. Samen met u maken we graag een op maat 

passend afscheid voor uw uitvaart of crematie.

We hopen dat dit boekje u inspireert om na te denken over uw 

levensvragen en geestelijke erfenis. Het kan voor uzelf – en uw 

nabestaanden – een houvast zijn om uw afscheidsviering op uw 

eigen manier gestalte te geven. 

Dit boekje is van:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Belangrijke contacten:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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 Afscheid nemen is 
met dankbare handen

   aannemen al wat 
herinnering waard is.

De bomen komen uit de grond

en uit hun stam de twijgen.

En ied’reen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen op de grond

en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans
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Geluk: 
de kunst 

een boeketje 
te maken 

met bloemen 
uit je naaste 

omgeving.
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Dit betekent geluk voor mij:

Dit heeft me tot bloei gebracht:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Deze dierbaren maken mij tot de persoon 
die ik geworden ben:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Sluit je ogen een seconde,

zet een lach op je gezicht.

Zeg bedankt tegen het leven

voor de liefde en het licht.

Geef een glimlach aan een vreemde,

knuffel iemand elke dag

en wees dankbaar voor de dingen

die je vandaag beleven mag.

Vier het leven om je heen,

hang de slingers op 

en dans met iedereen.

Het leven is al veel te kort

en alleen is maar alleen.

Dus droom, durf, doe 

en deel met iedereen!

Uit: ‘Droom, durf, doe en deel’ 

uit een lied van Marco Borsato
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Te leven 
is een gunst, 

te weten 
hoe te leven 

is een kunst.
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Deze woorden/uitdrukkingen vergezellen mijn leven:

Hier geloof ik in:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Hier put ik kracht uit:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Ik ben de perken langs gegaan,

de bocht der zonnige terrassen,

de nauw bewogen siergewassen,

de koele stammen van de laan.

En heb de loten en de twijgen,

de weke stengelen geplukt.

En wat mijn handen konden krijgen

mij toegehaald en aangedrukt.

En in mijn handen liggen schoven

van alle rijkdom, die ik brak.

Een schat mijn eigen wens te boven

en wie ik liefheb krijgt een tak.

Uit: ‘Albumblad’ van J.H. Leopold
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Je weet pas 
hoe sterk 
je bent als 
sterk zijn 
de enige 
keuze is.
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Dit troost me als ik verdrietig ben of pijn heb:

Dit geeft voldoening in mijn leven:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Deze herinneringen of belevenissen koester ik:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Loslaten is ruimte maken

Toegeven aan vrijheidszin

Groeien, geven en vergeven

Breken is een nieuw begin

Yvonne Mulder
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Wie zin geeft 
aan het leven, 

geeft ook zin 
aan de dood. 
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De dood, einde of begin, betekent voor mij:

Dit wil ik doorgeven aan de volgende generatie:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Dit grafschrift vind ik bij mij passen:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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God is niet een mens die in slaap valt. 

Je raakt bij hem niet uit het oog.

Hij gaat met je mee en blijft bij je, 

zo zeker als de schaduw 

bij je blijft en je niet verlaat.

Hij bewaart je als 

de zon schijnt overdag

 en ‘s nachts als de maan schijnt. 

Je raakt niet verloren, zelfs niet in het 

duister van het kwaad.

Hij zal je bewaren 

die je bent:  je diepste zelf.

God zal je bewaren in leven en dood, 

tot in eeuwigheid. 

Amen.

Psalm 32
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Liefde 
reikt over 

de grenzen
van de dood 

heen.
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A fscheid nemen van het leven doet vaak 

pijn. Het besef dat je van iemand moet gaan 

houden over de grenzen van de dood heen valt 

veel mensen zwaar. Een persoonlijk en passend 

afscheid helpt in tijden van verdriet en rouw. 

Het doet recht aan het unieke karakter en het 

mens-zijn van de overledene. Daarvoor is bij 

Antonius in Beweging alle ruimte. Tegelijkertijd 

kunnen rituelen troost en steun geven bij een 

afscheidsdienst. Vanuit onze katholieke wortels 

zijn we vertrouwd met deze afscheidsrituelen: 

Het besprenkelen met water

Water is de krachtbron voor elk leven. Het 

voedt en reinigt ons. Daarom dopen wij in onze 

geloofsgemeenschap met water. Zo vragen wij 

Gods zegen over de nieuwgeborene. Bij het

levenseinde besprenkelen we de overledene 

met water. Zo vragen we opnieuw Gods zegen.

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Het gebruik van wierook

Wierook was vroeger erg duur. Het werd voor-

namelijk gebruikt om koningen te ‘bewieroken’.

Bij Antonius in Beweging geloven we dat elk

mens uniek en waardevol is. Als dank voor zijn

bijzondere bijdrage in ons leven kunnen we de

overledene bewieroken.

Het ontsteken van het licht

Leven is doorgeven van het levenslicht aan 

de volgende generatie. Daarom ontsteken we 

rondom de overledene kaarsen. Dit doen 

we met licht van de Paaskaars. Deze kaars 

herinnert ons aan Jezus die na zijn dood weer 

is opgestaan. Het symboliseert ook dat zelfs in 

de donkerste nacht een lichtpuntje te vinden is. 

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Als ik overlijd wil ik:

0 Begraven worden op dit kerkhof/deze natuurbegraafplaats:

0 Gecremeerd worden. Mijn as wil ik: 

 0 laten verstrooien

 0 in een urn bewaren

 0 in een urnenbegraafplaats bewaren

 0 anders, namelijk:

0 Mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen

0 Mijn organen of lichaamsweefsel doneren. 

 Ik ben wel/geen geregistreerd donor. 

Ik heb de volgende wensen voor mijn afscheidsdienst:

0 Rituelen die me aanspreken:

0 Wensen ten aanzien van afscheidslocatie:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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0 Wensen ten aanzien van sprekers:

0 Wensen ten aanzien van muziek:

0 Wensen ten aanzien van teksten en/of gebeden:

0 Wensen ten aanzien van bloemen:

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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0 Voorwerpen die me dierbaar zijn:

0 Andere wensen:

Ik heb wel/geen uitvaartverzekering.

Verzekeringsmaatschappij:

Eventuele tussenpersoon:

Polisnummer:

Ik ben lid van deze levensbeschouwelijke/religieuze organisatie.

Naam organisatie:

Adres:

Plaats:

Telefoonnummer: 

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie

janderooij
Ter informatie
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Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn 

leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden,

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Het oorspronkelijke Jezus-gebed in de hertaling van Bram Moerland
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Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging
wil de boodschap van Jezus Christus in woord 
en daad uitdragen. We organiseren allerlei 
activiteiten rondom levensbeschouwing en 
geloof. Zo geven we op een eigentijdse en 
warme manier ons geloof door. Iedereen is 
bij ons welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, 
afkomst of levensovertuiging. We vergezellen 
graag iedereen op zijn levensweg. Samen 
komen we in beweging om hoop, geloof 
en liefde te brengen bij iedereen die daar 

behoefte aan heeft. 

Wilt u meer weten over onze 
geloofsgemeenschap? 

I. www.antoniusinbeweging.nl.
E. antoniusinbeweging@gmail.com

T. 06 - 208 107 36
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Inspiratie en wensen bij afscheid is een uitgave van 
Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging.

www.antoniusinbeweging.nl




