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Voorwoord 
 

Op weg naar 2021 
 
Het is december, de laatste maand van het jaar. We gaan 
weer richting de donkere dagen voor Kerst. Elke zondag 
in de Adventstijd hebben we een kaarsje méér 
aangemaakt op de Adventskrans, om dichterbij het 
Kerstkindje, het Licht van de Wereld, te komen. Om te 
voelen dat het Licht zal overwinnen, iets waar we nu, 
juist in deze tijd, veel hoop uit mogen putten. Nu, meer 
nog dan ooit, hebben we behoefte aan warmte en licht. 
Voor velen van ons is het een moeilijk jaar geweest. Er 
was groot persoonlijk verdriet van mensen die in heel 
kleine kring voorgoed afscheid moesten nemen van een 
dierbare. Van mensen in tehuizen die geen bezoek 
mochten ontvangen. En voor jongeren, die in de periode 
van hun leven zijn, waarop ze zichzelf leren kennen en 
anderen gaan verkennen, staat de wereld nog steeds 
een beetje stil. Ook voor AiB veranderde er veel, maar 
het maakte ons ook creatief. Nu gaan we op weg naar 
2021, een nieuw jaar waarin we hopelijk het Coronavirus 
gaan verslaan. Een nieuw jaar, met nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe kansen. Ook voor mij 
persoonlijk breekt er een nieuwe fase aan. Aan het begin 
van dit jaar had ik al aangekondigd te gaan stoppen als 
pastor van AiB. Op zondag 3 januari zal mijn 
afscheidsviering zijn. Dat had ik graag met veel mensen 
van onze geloofsgemeenschap samen gevierd, maar 
door de Corona maatregelen is dat helaas niet mogelijk. 
Er mogen maar 30 mensen aanwezig zijn. Het bestuur 
heeft mij gevraagd om dit in te vullen en wat was dat 
moeilijk! Met velen van jullie heb ik een heel bijzondere 
band of heb ik fijn samen gewerkt, maar ik moest een  
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keuze maken. Maar weet dat ik jullie 
allemaal heel erg waardeer en dat het 
een eer was om onder jullie te mogen 
werken en met jullie op weg te zijn als 
‘Gods Volk onderweg’. En dat blijft zo. 
Jullie zullen me nog vaak terug zien bij 
de vieringen op zondag als ik gewoon 
in jullie midden zit. En hopelijk kan dat 
weer heel snel met heel veel mensen! 
Ik koester de vele mooie momenten en 

herinneringen en blijf verbonden met 
AiB. Dank jullie wel lieve mensen, voor 
jullie vertrouwen! Ik wens jullie allemaal 
Zalig Kerstfeest en veel geluk en vooral 
gezondheid toe in het nieuwe jaar.    

 
Gusie van Erp - van den Broek  
Pastor AiB  

 

Eyeopener 

 
Kerstmis: het zal dit jaar anders gevierd 
worden dan ‘normaal’. Misschien geven 
de geldende beperkingen wel meer tijd 
en ruimte om eens stil te staan bij de 
essentie van Kerstmis. Christenen vieren 
de geboorte van Jezus, maar een veel 
grotere groep mensen ziet dit feest als 
een oproep om vredelievender met 
elkaar om te gaan. Juist in deze tijd kost 
dat veel mensen extra moeite. De 
meningen worden steeds stelliger en 
mensen staan steeds meer tegenover 
elkaar: in de discussie over de kleur en 
taak van pieten die Sinterklaas helpen, 
in de meningen over het nut en 
noodzaak van coronamaatregelen en in 
de soms rotsvaste overtuiging dat het 
ene geloof beter of waarachtiger is dan 
het andere. We drijven zo ongemerkt 
steeds verder af van vrede, die volgens 
mij begint met respect. Juist dat respect 
zag ik onlangs in een tv-programma dat 
opgenomen was in Antiochië. Deze stad 
heeft een inmiddels ondergesneeuwde 
betekenis voor christenen: het is de plek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
waar Jezus’ volgelingen voor het eerst 
deze naam kregen. Eeuwenlang was het 
ook een stad waar christenen,  
islamieten en joden vredig en met 
respect voor elkaar samen leefden. Wat  
was dat een waardevolle eyeopener! 
Het kan dus wél, dacht ik toen ik het 
programma zag. Zo werd een saaie, 
doodgewone doordeweekse avond 
ineens een heel hoopgevende avond die 
me moed en inspiratie gaf.  
Ik wens u ook veel moed, inspiratie en 
geloof, hoop en liefde in het komende 
jaar!  
 

Hubertine van den Biggelaar 
 

Tijdens de kerstdagen zelf het boeiende programma kijken? Zoek dan op Youtube naar 
‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’.  



Enquête 

 
Bij de Nieuwsbrief in juli 2020 was een 
enquête opgenomen, waarin 4 vragen 
werden gesteld: 
1. Kunt u in uw eigen woorden 

opschrijven hoe u de toekomst van 
AiB voor u ziet. 

2. Wat zou u willen met AiB . 
3. Wat maakt voor u het lidmaatschap 

dan AiB zo fijn. 
4. Wat zou voor u belangrijk zijn in een 

nieuwe pastor. 
Hierop kwamen 11 reacties. Op 12 
oktober 2020 vond er een 
gespreksavond plaats, waarbij alle 
personen waren uitgenodigd die de 
enquête beantwoord hadden en 
daarbij ook de Participantenraad, 
Werkgroep Toekomst en Visie, 
Pastoraat, contactpersonen van alle 
werkgroepen en Bestuur. 
De leiding van de avond was in handen 
van de Participantenraad en Marty van 
der Staak was de gespreksleider, 
Petra Mocking gaf een samenvatting 
van de ingeleverde antwoorden.  
Om de discussie op gang te brengen 
waren er vier stellingen waar iedereen 
op kon reageren. 
Stelling: wat verbindt ons bij AiB 
- Geloofsvisie 
- Saamhorigheid 
- Aandacht voor elkaar 
- Je mag hier zijn wie je bent 
- Warme gemeenschap. 
Stelling: wel of geen pastor 
- Vacature is geplaatst, met 2 

kandidaten gesprekken gevoerd. 
- Blijven in de toekomst wel gebruik 

maken van de diensten van Tony de 
Meulder. 

- Meningen voor en tegen werden 
uitgesproken. 

- Vooral bindende factor die bij een 
pastor hoort is belangrijk en een 
pastor kan ook meer verdieping 
brengen. 

- Financieel is een pastor haalbaar 
(16-20 uur per week) 

Samenvatting: 
- Merendeel voor wel een pastor 
- Kloof met jeugd overbruggen, jeugd 

meer verantwoordelijkheid geven. 
- Warme gemeenschap zo houden. 
- Kijken naar de toekomst, wellicht in 

kleinere groepen. 
 

Stelling: wel of geen Kadans 
Wij zijn bij de PKN van harte welkom, 
maar alleen bij de PKN en niet meer in 
de Kadans zou een zware financiële 
situatie met zich meebrengen. 
Stelling: wel of niet met de PKN 
Samenwerking zeer welkom, maar 
helaas op dit moment moeizaam i.v.m. 
de Corona. 
 
De stelling: ”wat willen we niet meer 
en wat zijn verbeterpunten” kwam 
door tijdgebrek niet meer ter sprake. 
Marty van der Staak sloot de avond af 
met de slotconclusie dat het een zeer 
waardevolle avond was geweest. 
Peter Stijntjes bedankte iedereen voor 
hun bijdrage en gaf aan dat er een 
vervolg op deze avond zou komen. 
 
Namens het bestuur, 

Tonny van Pruijssen 



Wist u dat… 

 
… de informatie- en tevens inschrijfavond ouders / verzorgers  
waarvan kinderen deel willen nemen aan Eerste Breken en  
Delen is op maandag 11 januari om 19.00 uur in “het Kompas” 
en de feestelijke viering zal zijn op zondag 30 mei 2021. 
 
… de informatie- en tevens inschrijfavond voor kinderen  
uit groep 8 en hun ouders / verzorgers die deel willen  
nemen aan de Overstapviering is op maandag 8 maart om  
19.00 uur in “het Kompas”. De Overstapviering zal zijn op  
zondag 4 juli 2021. 
 
 

Hij bestaat!

 

Soms krijgen we bij het pastoraat bijzondere en mooie verhalen binnen. Zo ook aan 
het begin van dit jaar kreeg Pastor Gusie dit mooie verhaal van Kees Lambregts 
toegezonden. We willen het graag met u delen. 

Op een maandag, eind januari 2019, 
maakten mijn vrouw en ik een heerlijke 
wandeling bij het Langven. Het was 
prachtig weer. De zon bescheen de nog 
hier en daar besneeuwde vlakte en op 
de kruinen van de masten lag nog een 
laatste restje wit kristal. Het liep tegen 
het eind van de ochtend, voor ons doen 
eigenlijk vroeg, maar Yolanda moest ’s 
middags naar vrijwilligerswerk. Maar 
we hadden best de tijd om het 
wandelingetje wat langer te maken. De 
hond had het geweldig, speelde met 
van alles en nog wat. Waande zich 
achter elke begroeiing, of het nou 
boom of struik was, een konijntje. Toch 
op zijn minst. Zij dolde in het nog half 
bevroren water.  

We sloegen voor de verandering een 
ander pad op. We hadden de tijd, toch? 

Hier links, wat verder het bos in en dan 
verderop weer links. We deden een pad 
aan, dat wij niet vaak belopen hebben. 
Ik kon het me niet herinneren. En om 
me heen kijkend, dacht ik: hier komen 
weinig mensen. Aan het eind mondde 
het uit in een smal pad, waarop 
bandensporen verrieden dat het om 
een fietscross pad ging. Even was er de 
twijfel; gaan we rechtdoor -geen fietser 
te bekennen- of toch maar links, het 
brede pad op richting ven. We kozen 
het eerste; we hadden nog tijd. Een 
eindje verderop hadden de fietsbanden 
stevig huis gehouden: we moesten om 
de “ideale” moddersporen heen 
laveren, zoals een zeilbootje tegen de 
wind. Nu maar gauw naar huis. De tijd 
wordt krap. 



Sleutels kwijt! “Ik ben mijn sleutels 
kwijt. Ik heb ze in mijn binnenzak 
gestopt ergens halverwege maar ze 
zitten er niet in.” Behoorlijke paniek bij 
ons allebei. “Ik ga ze nu gelijk zoeken”, 
zei ik, “dan kan jij je omkleden. Rustig 
maar, we vinden ze wel.”. 

Een vruchteloze onderneming, bleek 
achteraf. Thuis werd ik alleen door de 
hond vriendelijk onthaald. Yolanda was 
al weg. 

De volgende dag gingen we samen, 
min of meer tegen beter weten in, 
dezelfde route en op tijd, nog net voor 
de dreigende sneeuwval. Aan 
tegenliggers vroegen we of ze soms 
ergens sleutels hadden zien liggen op 
het pad. Nee, nee en nog eens nee. We 
ontmoetten twee vrouwen. Ook niet; 
een van hen zei: “Christoffel, je moet 
het aan Christoffel vragen!”. “Nee, dat 
is Antonius”, zei ik. Oen!, dat ik daar 
nog niet aan gedacht heb! “Tot ziens, 
en succes met het zoeken.” De dames 
liepen door. Wij ook. Ik herinnerde 

Yolanda aan het versje en ze zei het 
hardop na: “Heilige Antonius, beste 
vrind, zorg dat ik mijn sleutels vind.” Ik 
weet niet hoe vaak ze het in stilte 
herhaald heeft. 

We belandden op het pad, waar we zo 
weinig kwamen. Aan het eind daarvan 
hielden we stil. “Die modder heb ik 
gisteren helemaal uitgekamd, we 
kunnen hier net zo goed naar links 
gaan.” Misschien had ik er genoeg van, 
ik weet het niet. Yolanda twijfelde. 
Luna, de hond, was er maar bij gaan 
liggen en knauwde fanatiek aan een 
tak, die ze al een eindje had 
meegezeuld. “Daar!” Yolanda wees 
schuin naar de grond en in het 
verlengde van de half afgekloven tak 
lagen ze: de sleutels. Alsof ze werden 
aangewezen. Door tak, door hond, 
door… Antonius? Ik sloeg mijn ogen 
even op en dankte. Zachtjes begon het 
te sneeuwen. We gingen naar huis. 

Kees Lambrechts 

 

 
 

 
 



Vieringen rondom Kerst en Nieuwjaar 

 
Waarschijnlijk heeft iedereen al even na 
zitten denken: hoe vieren we dit jaar 
Kerst? Wat mag wel en wat mag niet? 
Het zijn onzekere tijden, maar één ding 
staat vast: Kerstmis 2020 wordt zeker 
gevierd, ook bij Antonius in Beweging. 
 
Kerstmis:  
24 december 20.00 uur 
24 december 22.00 uur 
25 december 10.30 uur  
26 december 10.30 uur 
 
Oudjaar: 
31 december 18.00 uur 
 
Uiteraard willen wij proberen om 
iedereen met Kerst een viering bij te 
laten wonen. Wij gaan dat op de 
volgende manier doen. 
U meldt zich aan voor de Viering waar u 
het liefst naar toe wilt, maar geeft 
daarbij ook aan of u ook op een ander 
tijdstip kunt. 
Bijvoorbeeld: ik wil het liefst naar de 
viering van 24 december 22.00 uur, 

maar als dat niet kan dan mag het ook 
25 december 10.30 uur of 26 december 
10.30 uur. 
U kunt bij aanmelding ook alvast 
eventuele intenties doorgeven die u 
wilt laten doen. 
 
Aanmelden voor alle bovengenoemde 
vieringen, dus zowel voor kerstmis als 
voor oudjaar kan per mail vóór 
donderdag 17 december 12.00 uur naar 
antoniusinbeweging@gmail.com 
Per telefoon op donderdag 17 
december tussen 9.00-12.00 uur: 
06-20810736 
 
Als alle aanmeldingen binnen zijn gaan 
wij proberen om iedereen goed in te 
delen en op maandag 21 december 
krijgt u hierover bericht. 
Laten we er samen een sfeervolle, 
warme Kerst en Oudjaar van maken. 
 
Namens het bestuur, 

Tonny van Pruijssen 

  

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com


Afscheidsviering Pastor Gusie 

 
Zondag 3 januari is de afscheidsviering 
van Pastor Gusie, dit is tevens de 
Nieuwjaarsviering. Ook hierbij kunnen 
helaas maar 30 mensen aanwezig zijn 
en deze zijn beschikbaar voor haar 
familie en de mensen met wie zij 

intensief heeft samengewerkt of een 
bijzondere band heeft. Er zijn dus geen 
vrije plaatsen meer beschikbaar. Wij 
vragen hiervoor uw begrip. De viering 
komt op 10 januari online, dus u kunt 
thuis toch meekijken.  

 
 

Pastor 

 
Op de gespreksavond van 12 oktober 2020 is onder meer gesproken over de vraag of 
een nieuwe pastor wel of niet op prijs wordt gesteld. 
Het bestuur geeft hierop een reactie. 
  
De gespreksavond van 12 oktober heeft 
een levendige discussie opgeleverd. 
Een interessante discussie was de 
vraag of we bij AiB wel of geen nieuwe 
pastor moeten aanstellen. In de 
enquête was enkele malen aangegeven 
dat de gemeenschap geen nieuwe 
pastor meer nodig heeft. Dat we het als 
gemeenschap zelf kunnen met onze 
eigen leden. We hebben nu al een 
groep voorgangers uit onze eigen 
gemeenschap en ook andere 
werkzaamheden van onze pastors 
kunnen vanuit de eigen gemeenschap 
worden gedragen.  
 
De conclusie van deze discussie was 
dat we niet zonder een eigen pastor 
kunnen. Vooral de bindende factor die 
bij een pastor hoort is belangrijk en een 
pastor kan ook meer verdieping 
brengen. Maar deze discussie geeft wel 
aan dat het goed is om toe te werken 

naar een gemeenschap die ook zonder 
pastor kan voortbestaan. 
De discussie over de overige punten 
was een goede start om in de komende 
tijd dieper met elkaar in gesprek te 
gaan. En dat gaan we begin volgend 
jaar ook doen. Over hoe we dat vorm 
gaan geven wordt nu gesproken met 
de Participantenraad. We hopen dat we 
die gesprekken met meer mensen 
tegelijk kunnen hebben, zonder teveel 
beperkingen vanwege corona. Het 
bestuur ziet ernaar uit om met u allen 
samen te werken aan de verdere 
opbouw van Antonius in Beweging. 
  
Namens het bestuur, 

Peter Stijntjes 
 
 
 
 

  



Hartverwarmend

 

Afscheid genomen van: 
 
Nellie Favié – Frenken, 73 jaar  
overleden op 21 juni 2020  
 
Bertie Welten - van Bakel, 89 jaar  
overleden op 19 september 2020 
  
Jo Eijkemans, 75 jaar   
overleden op 3 november 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dina de Jongh - van Dongen, 91 jaar  
overleden op 11 november 2020 
Dina bezocht, totdat haar gezondheid 
het niet meer toeliet, altijd onze 
vieringen op zondag. Ze was een 
markante persoonlijkheid en vooral 
bekend om het feit dat ze altijd naast 
haar fiets liep, met diverse tassen aan 
het stuur. Tot de laatste maanden van 
haar leven woonde ze nog zelfstandig. 
Ze was een betrokken, hardwerkende 
persoon, die vanuit een goed hart zeer 
behulpzaam was voor de mensen om 
haar heen.  
We mogen erop vertrouwen dat onze 
goede God haar omarmd heeft en dat 
ze weer verenigd mag zijn met haar 
man Gerrit die ze zo gemist heeft.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antonius in Beweging. Telefoon: 06-20810736 
Email: antoniusinbeweging@gmail.com 
www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl 
Website: antoniusinbeweging.nl 
www.twitter.com/AntoniusBeweegt 
Rekeningnummer: NL98RABO0120537087 

 

mailto:antoniusinbeweging@gmail.com
http://www.facebook.com/antoniusinbeweging.nl
http://antoniusinbeweging.nl/
http://www.twitter.com/AntoniusBeweegt

