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Nieuwe pastor voor Antonius in Beweging 
 
Het bestuur van Antonius in Beweging is zeer verheugd dat we deze week een opvolger voor pastor Gusie van 
Erp en Emile Gerards hebben kunnen benoemen. Onze nieuwe pastor is Antoine Geeris. 
Hij is woonachtig in St. Michielsgestel en heeft een en master opleiding in pastoraal werk. 
Hij heeft ruime ervaring als pastoraal werker in een parochie in Den Dungen.  
In de gesprekken die we met Antoine hebben gehad is gebleken dat hij een man is met een groot hart voor het 
basispastoraat in een geloofsgemeenschap die los staat van het bisdom. Hij zoekt vooral de verbinding met de 
mens, individueel of in groepsvorm. 
In zijn sollicitatiebrief spreekt hij over geluid dat hem aanspreekt. Een geluid over liefde, medemens, openstaan, 
eenheid, mededogen en barmhartigheid samen. Hij hoopt dat geluid hier bij Antonius in Beweging mede vorm te 
kunnen geven. 
We heten hem van harte welkom en wensen hem een goede tijd in ons midden. Pastor Antoine zal zijn 
werkzaamheden starten per 1 januari 2021. Vanwege de corona beperkingen kan er helaas geen sprake zijn van 
een gezamenlijke installatieviering.  
We zien uit naar een fijne samenwerking met pastor Antoine! 
 
Namens het bestuur,  
Peter Stijntjes 

 

Mijn hart maakte een sprongetje 

 
Beste mensen van Antonius in Beweging, 
We naderen het nieuwe jaar, 2021, en laten dit vreemde, veeleisende  jaar achter ons. 
Op na ar een nieuw begin. En daarom wil ik me  kort aan u voorstellen. 
Mijn naam is Antoine Geeris, en ik ben door uw bestuur,  
met de zegen van de participantenraad, aangesteld als pastor.   
Ik neem dus het stokje over van Gusie en Emile, met de belofte dat ik gestaag zal  
voortbouwen op het werk dat zij verzet hebben. Want graag wil ik me in dat  
nieuwe begin van dat nieuwe jaar aansluiten bij uw geloofsgemeenschap.  
“Mijn hart maakte een sprongetje”, de opening van mijn sollicitatiebrief aan het bestuur. 
Het begon bij het logo in de advertentie, waardoor ik de vacature ingetrokken werd.  
En bij nadere beschouwing, via de site, artikelen en gesprekken,   
het werd een feest van herkenning. De sfeer, de geest die hieruit tot me sprak deed me denken aan de sfeer die 
lange tijd binnen mijn vorige parochie heerste, namelijk inspirerend, laagdrempelig, openhartig, uitnodigend. Ja, 
vandaar nu deze introductie. 
Heel in het kort, ik woon in Sint Michielsgestel, ben getrouwd met Gerry, we hebben drie (volwassen) kinderen 
en ik heb circa 25 jaar gewerkt in het bedrijfsleven, voornamelijk in de logistiek. Tijdens die periode heb ik zeer 
bewust een ander pad gekozen. Ik ben gaan studeren in Tilburg, godsdienst/ levensbeschouwing, 
afstudeerrichting pastoraal werk en heb daaropvolgend meer dan 12 jaar gewerkt in de parochie Sint Jacobus 
de Meerdere in Den Dungen.  
In januari zal ik mijn werkzaamheden beginnen. Graag ontmoet ik u dan, om beter en uitgebreider kennis te 
maken, met of zonder mondkapje. Ik wens u vast een goed uiteinde en een zeer gezegend nieuw jaar toe en 
voor het moment rest mij u een mooie, inspirerende en gezegende adventstijd toe te wensen.  
 
Graag tot in Best,  
Antoine Geeris 
 

 

 


